
‘Wat krijgen we nou?’ brult Levi.
Hij wrijft met zijn poten in 
zijn ogen. Het bos is verdwenen. 
En waar het was, staat nu 
een enorme boot.
‘Vreemd. Die moet ik 
van dichtbij bekijken.’





Twee dikke olifanten lopen 
hem bijna omver.
‘Kunnen jullie niet uitkijken?' 
brult Levi. 
De olifanten geven geen antwoord 
en stampen snel door.
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Levi kijkt achterom om te zien waarom ze zo'n haast hebben.
Achter hem ziet hij nog meer dieren. 
Zij lijken allemaal naar de boot te gaan.
Dat is mij een beetje te druk, denkt hij.
Ik ga wel een ander keertje kijken.





Levi draait zich om, maar niemand lijkt hem te zien.
‘Kunnen jullie misschien. . . ? Mag ik heel even. . . ? Au, dat was mijn poot!’
Hij kan niet anders dan met de andere dieren meelopen.


