
Elly van der Linden & Chantal Peten

Kleine Felix



Kleine Felix heeft een lievelingsauto.
Een mooie rode vrachtwagen met een blauw licht erop.
Zijn grote broer Floris speelt ook graag met auto’s.
En met zijn robot en zijn inktvis.



Felix laat zijn auto door de hele kamer rijden.
‘Tuut-tuut!’ roept hij hard.

‘Opzij, opzij, mijn auto moet erdoor!’
Hij kijkt niet waar hij rijdt.

Felix botst met zijn hoofd hard tegen een stoel.
Boem!



Au, wat doet dat pijn!

Felix huilt en voelt aan zijn hoofd.



‘Wat een botsing! 
Kom maar, Felix ,’ zegt mama.
‘Dan leg ik een koelzakje op je hoofd.
Zo krijg je geen bult. 
En de pijn gaat vast gauw over.’


